Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden

mevrouw

weduwe van de heer Eugeen Sallaets

Geboren te Booischot op 3 november 1939 en

van ons heengegaan te Edegem in het UZA op 6 november 2024.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid
te nemen van Iréne in de aula Aster van het crematorium
Pontes te Antwerpen, inrit parking Jules Moretuslei 2,
op vrijdag 15 november 2024 om 11.00 uur.

Samenkomst in de wachtzaal van de aula vanaf 10.45 uur.

Nadien zal Iréne in intieme kring haar laatste rustplaats vinden
op de strooiweide van de begraafplaats in Booischot.

Een laatste groet brengen is mogelijk in het rouwcentrum
Cornelis, Kontichsesteenweg 46 te Aartselaar,
op dinsdagavond 12 november, van 19.00 tot 20.00 uur.

Dit melden u:

Antonio en Hilde Sallaets - Druyts
Yanthe en Rien Sallaets - Meeus
Lisse
Kurt en Hilde Sallaets - Coertjens
Evelyn en Nico Sallaets - Loret
Seppe
Gilles en Xenia Sallaets - Robbroeckx
haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,
Haar zussen, broers, schoonbroers en schoonzussen.

Correspondentieadres:

Aan de familie van Iréne Pelgrims

p/a Uitvaartcentrum Cornelis Janssens
Kontichsesteenweg 46 - 2630 Aartselaar
Digitaal condoleren: www.cornelisjanssens.be
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